Werk aan de Winkel: “In het begin werden we duizelig van deze

winkel”
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Martin en Erna huisman lopen de winkel uit met drie rollen vliesbehang en een potje verf. Erna vindt het leuk
om nu en dan iets in het interieur te veranderen. “Vroeger, we woonden nog niet in Apeldoorn, hadden we elk
jaar nieuw behang. Dat kocht ik in de aanbieding als de schilderswinkel in het dorp opruiming had.” Ook nu
gaat Erna zelf behangen. “Stelt niks voor met dit vliesbehang. Je brengt de lijm aan op de muur en plakt de
stroken ertegenaan.”

Martin geeft ruiterlijk toe dat zijn vrouw de klusser in huis is. “Ik schilder het kozijn als het nodig is en zij
schildert als het niet nodig is”, zegt hij met een glimlach. De hoek die Erna gaat behangen heeft ze reeds vlak
gestuukt. “Het handige heb ik van mijn vader”, meent ze, “die deed alles zelf. Probeer maar, zei hij, en als het
niet lukt, dan doen we het over. De beste manier om iets te leren. Onze dochter is ook erg handig, onze zoon is
meer koppie koppie.” De Apeldoornse vestiging van Hornbach opende haar deuren in oktober 2021. Martin en
Erna komen er graag. “In het begin werden we duizelig in de winkel, zo groot als die is”, beweert Martin,
opnieuw met een glimlach. “Er is voldoende personeel. Je kunt ze altijd iets vragen. Weet de een het niet, dan
weet een ander het wel. Ze helpen je altijd op weg.”

¢ Klussers Erna en Martin Huisman
e Locatie Hornbach in Apeldoorn



e Tijdstip Woensdag 11.00 uur

Redactie


http://www.tcpdf.org

